
 

 

Pastoor Paul VERCRUYSSE - beknopte levensschets 
 
 
1927 
 
Paul wordt geboren in Roeselare op 04/02/1927 als zevende in het gezin 
van negen kinderen van Jozef Vercruysse en Maria Parmentier. 
 
 
1931 - 1952: Schooltijd 
 
1931 - 1939: kleuterschool en lagere school bij de Grauwe Zusters in 
Roeselare 
1940 - 1947: humaniora en twee jaar Wijsbegeerte aan het Klein 
Seminarie in Roeselare 
1948 - 1952: Theologie in Brugge, tevens legerdienst in Leuven en Brussel 
 
 
1952 - 2002: Priester 
 
20/12/1952: priesterwijding in Brugge 
1953 - 1956: leraar aan het Sint-Pieterscollege in Blankenberge 
1956 - 1963: medepastoor in Sint-Joris-Ten-Distel (Beernem) 
1963 - 1967: medepastoor in Poperinge 
1967 - 1984: medepastoor in Staden 
1984 - 2002: pastoor in Schuiferskapelle (Tielt) 
 
 
1984 - 2002: Schuiferskapelle 
 
Volksmens 
 
Na 17 jaar een geliefde onderpastoor te zijn geweest in Staden, beseft Paul dat wanneer hij op 
15/08/1984 als pastoor wordt aangesteld in Schuiferskapelle, het voor hem niet evident zal zijn. Als 
hoofdpastoor komt daar immers een hele administratieve opdracht bij kijken, terwijl hij eerder het type 
volksmens is die bij en tussen de mensen wil zijn.  
 
Beide aspecten kan hij echter goed combineren: iedereen in Schuiferskapelle en de wijde omtrek leert 
onze pastoor kennen, die onder zijn motto “rust roest” altijd met zijn fiets op weg was, altijd tijd had 
voor een babbelke of een bezoekje, en al vegetarisch was van voor het een hype werd. 
 
Kunstminnend 
 
Toen hij bij een dorpsbezoek hoorde over de Pittemse kunstenaarsfamillie Claerhout (Jef, May en 
Marc), ontluikte het idee om in zijn kerk kunstwerken te plaatsen. Hij opteerde voor een bronzen 
altaarstuk (“Het Laatste Avondmaal”) dat op zijn verjaardag in 1997 in de kerk werd geplaatst. Daarna 
volgde in 1998 ook de opdracht voor een monumentaal bronzen modern-expressionistisch kruisbeeld 
met aan één zijde referenties naar zijn eigen leven, en aan de andere kant religieuzere thema’s. Beide 
werken van May Claerhout werden ingezegend in de kerk van Schuiferskapelle door Mgr. Vangheluwe 
en Kardinaal Daneels op 10/10/1998, maar ook en vooral de aanwezigheid van zijn parochianen 
daarbij deed hem veel deugd. Toen hij het jaar daarop een bezoek bracht aan het kunstatelier van 
May Claerhout en daar een terracotta proefbeeld van Pater Damiaan tentoongesteld zag, heeft hij het 
meteen besteld. Het werd in de kerk geplaatst eind 1999 en ingewijd op zijn verjaardag in 2000. 
 
Deze drie persoonlijk aangekochte kunstwerken liet hij als een blijvend aandenken na aan de 
gemeenschap van Schuiferskapelle. 
 
  



 

 

Afscheid 
 
In 2002 verlaat hij op 75-jarige leeftijd “zijn” dorp. Op de septemberkermis van dat jaar krijgt hij een 
mooie afscheidsdienst met aansluitend een receptie aangeboden door stad Tielt. Van de 
dorpsgemeenschap ontvangt de geliefde pastoor een passend geschenk: hoe kan het anders, een 
nieuwe fiets. 
 
Hij is na Adolf De Breuck de pastoor met de langste staat van dienst op onze gemeente, pastoor De 
Breuck was er in functie van 1896 tot 1924. 
 
 
2002: Pensioen 
 
Paul gaat op rust in Sint-Joris-Ten-Distel, het dorp waar 46 jaar eerder zijn priesterambt begon. Hij 
viert er op 22/12/2002 zijn gouden priesterjubileum. 
 
Op 13/12/2005 raakt hij in eigen gemeente op weg naar huis met zijn fiets betrokken bij een zwaar 
verkeersongeval. Hij komt onder de wielen van een vrachtwagen terecht en verliest een been, maar 
geenszins zijn optimisme. Typerend voor Paul: na het krijgen van een aanzienlijke premie voor zijn 
blijvende invaliditeit, treedt hij op als “onbekende weldoener“ door enveloppes met geld te deponeren 
in de brievenbussen van behoeftigen, maar wordt al snel “ontmaskerd” … 
 
 
2018 
 
Paul overlijdt op dinsdag 01/05/2018. De uitvaart vindt plaats op woensdag 09/05/2018 in de Sint-
Joriskerk te Sint-Joris-ten-Distel. 
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