PERSBERICHT - De Scumprijs 2023

Het toekennen van De Scumprijs is een ludiek initiatief van The Dirty Scums dat intussen aan zijn
derde editie toe is. De Kapelse punkband heeft naast zijn vele muzikale exploten al een rijke
geschiedenis achter de rug van talrijke andere initiatieven.

In 2021, tijdens het opmaken van de begeleidende teksten bij de Kapelse Plukwandelroute, verdiepte
voorzitter Pik zich onder meer in de geschiedenis van de lokale familie D’hont. Daarvoor ging hij terug
tot hoofdonderwijzer Henri D’hont (°Tielt 1837 - +Tielt 1907), naar wiens naam één van de drie
centrumstraten van Kapelle werd genoemd. Henri was ook de stuwende kracht achter de
onafhankelijkheid van Schuiferskapelle. Opmerkelijk maar minder geweten, is dat hij testamentair liet
bepalen dat na zijn dood een deel van zijn erfenis diende bestemd te worden voor een vijfjaarlijkse
“Prijs D'hont”. De prijs diende specifiek toegekend te worden “aan een jongeling of jonge dochter” die
zich onderscheidde “door hun goed gedrag, en de achting, liefde en bezorgdheid jegens hunne
ouders”. De prijs zou gedurende een vijftigtal jaar zijn toegekend, naar mag aangenomen worden tot
het nagelaten bedrag volledig gespendeerd was.

Geinspireerd door het lezen over zoveel generositeit maakte Pik die dag geen balorige punksong,
maar vroeg hij zich af of het misschien geen idee was om in navolging daarvan een Scumprijs in het
leven te roepen. En er niet mee te wachten tot na iemands dood, maar er onmiddellijk mee van wal te
steken, en het tegelijk - en uiteraard - ook wat ludiek aan te pakken. De collega-Scums volgden snel

het idee, zeker toen bleek dat een prijsuitreiking kon gekoppeld worden aan een aperitiefmoment ).

Na conclaaf werd het concept achter De Scumprijs als volgt gedefinieerd: uit de lokale actualiteit van
het voorbije jaar zou aandacht worden geschonken aan één of meerdere Tieltse personen of
verenigingen die iets betekend of verwezenlijkt hadden rond een bepaald thema in dat jaar. Voor 2021
werd het thema “ik heb de grootste” (Brouwerij De Poes - Hoeve Het Elsthof - Rockband Monroaw).
Voor 2022 was het thema “ik heb de langste” (Klaas Carrette, Rudi Van Bruwaene, Belgian Quo
Band). Voor 2023 blijft het al even subtiel met “ik heb de beste”.

De geselecteerde kandidaten krijgen hun Scumprijs uitgereikt in Pand Vanmaele op zondag
10/03/2024, waar hen dus tevens een aperitiefje wordt aangeboden, en waarop uiteraard ook de pers
welkom is. Er volgt een woordje uitleg over de originele Prijs D’hont die als inspiratiebron diende, over
de motivatie voor de selectie van 2023, en een korte toelichting door de winnaars zelf, waarna
uiteraard interviews mogelijk zijn. Ook een afgevaardigde van de familie D’hont zal aanwezig zijn. Van
de gelegenheid maken de Scums tevens gebruik om met hetzelfde aperitiefie de medewerkers bij hun
talrijke activiteiten te bedanken.

De datum is steeds de zondag die het dichtst bij 06/03 ligt, wat een symbolische datum van jewelste is
voor de Scums. 06/03/1982 is namelijk de datum van hun allereerste optreden ooit, en dat in het
legendarische Tieltse “De Marbel”. Het zal die dag dus zo goed als exact 42 jaar geleden zijn dat dit
eerste optreden plaats vond.



De Patersdreef - Festival-fanaten

In februari 2023 viel met het 15% en
allerlaatste Patersdreef Festival het
doek over de vermaarde
festivalreeks. Sinds 2008 was
Patersdreef Indoor een wintervariant
op het al veel langer bestaande
Patersdreef Outdoor Festival. Dit
legendarische en jaarlijkse festival
dat startte op vrijdag, maar vooral
geliefd was op de zaterdag van de Tieltse Feesten, vond plaats van 1991 t.e.m. 2016. 25 outdoor-
edities en 15 indoor-edities maakt een totaal van niet minder dan 40 festival-edities in de loop van 30
jaar ! Aan meer dan 200 (vooral buitenlandse) bands werd zo de kans geboden om op één van beide
Patersdreef-podia het mooie weer te maken. Die bands en artiesten waren dan bovendien nog niet
van de minste. De afsluiter van de allerlaatste editie bv. was de legendarische Manfred Mann’s Earth
Band, maar we hebben evenveel goeie herinneringen aan bluesbands van allerlei pluimage en van
andere - al of niet nog levende - legendes zoals Fischer-Z, Kevin Coyne, the Troggs, Dr. Feelgood,
Chicken Shack, Steve Harley, ... Kortom, een heel straffe en ononderbroken prestatie, die er niet veel
zullen nadoen. Wie zorgde gedurende 25 jaar voor de beste herinneringen aan de Tieltse Feesten ?
En deed ons hart dan ook nog smelten tijdens de winter-editie ? De Patersdreef-organisatie, 't zal wel
Zijn !

Dirk & Tine - BBQ-fanaten

Na een 40-jarige carriére als kaasmeester begon Dirk zich samen met zijn
Tine vanaf 2016 toe te leggen op barbecuewedstrijden op Europees
niveau. Dit doen ze nog steeds, en wel met bijzonder veel succes. Bij hun
eerste deelname in 2016 werden ze al meteen Belgisch kampioen, wat ze
nogmaals en met de vingers in de neus overdeden in 2021, 2022, en 2023.
In 2022 namen ze aan niet minder dan 50 Europese wedstrijden deel,
waarvan ze er 14 wonnen, wat hen de titel van vice-Europees kampioen
opleverde. Op het wereldkampioenschap in Texas datzelfde jaar kregen ze
de hoogste score ooit behaald door een Europees team. In 2023 namen ze
dan weer deel aan 39 Europese wedstrijden waarvan ze er 11 wonnen.
Ook op het wereldkampioenschap in maart in Texas waren ze terug van de
partij. En op een internationale wedstrijd in april dat jaar bakten ze niet
alleen de beste steak, maar dongen ze voor de eerste keer ook mee met
Chili con carne en met Taco, én kaapten daarmee meteen respectievelijk
de tweede en de eerste plaats weg. Wie zorgt voor ‘t beste BBQ-teetn van Europa ? Tieltenaars Dirk
en Tine, als we daar niet trots op mogen zijn !

Tjolder - Bierfanaten

In 2022 mochten we in Tielt alweer een lekker biertje
proeven, een stevige hoppige tripel van 8°, gebrouwen
in de Beerselect Brouwerij in Gent. Zes vrienden - allen
geboren in 1993 - hadden het gedurende 4 jaar grondig
voorbereid, en hebben gedurende die tijd wel 6
verschillende recepten uitgeprobeerd, geévalueerd, en
vooral veel getjoold met en vooral tijdens het proeven en
drinken. Amper een jaar later behaalden ze er al 3
Europese prijzen mee: goud op de Duitse Frankfurt
International Beer Trophy (categorie Belgische tripel),
zilver op het Franse Concours International de Lyon
(categorie Belgische tripel) en eveneens zilver op de
Engelse London Beer Competition (categorie strong
Belgian ale). Als toemaatje ontvingen ze datzelfde jaar ook nog goud op het Brugs Bierfestival in de
categorie Populairste Bier. En dat allemaal in het jaar dat ze 30 jaar werden. Intussen zijn de Tjolders
alweer een nieuw bier aan het voorbereiden. Tjolder is al het tweede Tieltse bier dat diverse
internationale prijzen te beurt valt. Alle Tieltse bieren zijn lekker, maar wie maakt aanspraak op het
beste Tieltse bier van 2023 ? Tjolder !
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